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Pastoor Geilen tel. 045 5241208
b.g.g 06 25393435.

Koster Schra Rijkx tel. 06 50508913;
Frank Bisscheroux tel. 06 14933993.
Parochiebureau voor vragen en
intenties op dinsdag en vrijdag in de
pastorie door vrijwilligers uit de
parochie. Telkens van 09.30 -10.30
uur, tel. 5241208. (Op vrijdag is
pastoor Geilen aanwezig.)
Parochiebureau pastoraal: donderdag
van 14.00 - 16.00 uur.

Bankrekeningnummers: Kerkbijdrage: NL50 RABO 0137 7015 19

of NL90 INGB 0001 0346 51 t.n.v. Parochie H. Bavo.

Misintenties en andere betalingen: NL32 RABO 0137 7038 80 t.n.v. Parochie H. Bavo
Klussendienst: De klussendienst doet kleine klusjes voor die mensen die niemand
hebben die hen kan helpen. Telefonisch opgeven (5241208) op dinsdag en vrijdag van
9.30u.-10.30u.

Ziekencommunie/ziekenbezoek: Als u de H. Communie wilt ontvangen op de eerste
vrijdag van de maand of bezoek van pastoor op prijs stelt kunt u dat doorgeven op tel.
045 5241208. Ook voor ziekenbezoek in het ziekenhuis of kliniek door vrijwilligers kunt u
dit nummer bellen.

Website: www.bavonuth.nl

Facebookpagina: Parochiecluster Méér-kerk

E-mailadressen: pastoor@bavonuth.nl; secretariaat@bavonuth.nl;
redactiekerkklokje@bavonuth.nl.

MISINTENTIES VAN 15 t/m 28 JANUARI 2023

Zondag 15 januari 9.30 uur H. Mis mmv Schola (met live streaming).
Intenties:

- Anna Maria Bemelmans (stg);

- Frans Janssen bgv zijn verjaardag (ofg)

Maandag 16 januari 09.00 uur: H. Mis.

Vrijdag 20 januari 09.00 uur H. Mis.

Intentie:

- ouders Frijns-Eichhorst

15.00 uur: uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste.

Zondag 22 januari 9.30 uur H. (met live streaming).
Intenties:

- zeswekendienst Frans Janssen;

- 1° jrd. Ria Waltmans-Verstappen;

- Nic Muitjens tevens voor Lenie Muitjens-Simons en voor dochter Lenie
- Ed vd Heuvel tgv zijn verjaardag (ofg)

Maandag 23 januari 09.00 uur: H. Mis.

Intentie:

- ouders Frijns-Eichhorst

Vrijdag 27 januari 09.00 uur H. Mis.

15.00 uur: uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste.




1. THEMA: Zo onschuldig als het Lam

Als Johannes de Doper Jezus naar zich
toe ziet komen zegt hij: ‘Zie het lam van
God’. Deze woorden zijn ons heel
bekend, we zingen het Lam Gods bij het
breken van het brood in de Eucharistie
voordat we de communie ontvangen.
Deze tekst heeft in de loop van de
eeuwen vaak diverse en ontroerende
toonzettingen opgeleverd. Van Mozart is
bekend dat hij, naar eigen zeggen, zijn
diepste gevoelens in de composities van
het Agnus Dei neerlegde.

De leerlingen van Johannes hoorden wel
wat hij zei. Ze werden erdoor geprikkeld.
Die woorden maakten hen nieuwsgierig. Wie zou deze Jezus dan wel zijn? Het klonk hun
vreemd in de oren: een mens die het lam van God genoemd wordt.

Waarom dat lam? Wat roept het op? Puurheid, argeloosheid, onschuld? Een onschuldig
slachtoffer? Het is heel bijzonder dat juist dit dier symbool staat

voor de overwinning op het kwaad: een geweldloos wezen dat de kwade machten
verslaat, en niet de leeuw of een ander roofdier, dat over veel
meer kracht, veel meer vechtlust en sluwheid beschikt. Nee,
een onschuldig lam wordt symbool voor Gods kracht en
Liefde. Jezus zal dat lam van God zijn: door zijn mildheid en
puurheid, door het offer van zijn leven, door zijn vertrouwen
dat God Hem door de dood heen zal voeren naar de grazige
weiden van het eeuwige leven.

Enkele leerlingen van Johannes de Doper besloten met Jezus
mee te gaan. Durven wij ook zoiets aan? Niet alleen kijken
naar het lam Gods als een ideaalbeeld van zuiverheid en
onschuld, maar met Hem meegaan en zijn levenshouding ons
eigen maken? Het zal geen pad zijn van comfort en
zekerheid, geen snelweg naar gegarandeerd succes.
Gaandeweg zullen we ontdekken waarheen het lam ons leidt.
Het zal een weg van vrede en geweldloosheid zijn, van
vertrouwen, een die uiteindelijk uitkomt in grazige weiden en
goddelijk licht.

Pastoor Jan Geilen

2. PAROCHIEAGENDA

- elke 1° donderdag van de maand van 15.00-16.00 uur: kerk helemaal open voor een
kaarsje of gebed. Ook mogelijkheid voor een gesprek in de kerk met pastoor Geilen.

- vrijdag 13 januari vanaf 19.30 uur: vrijwilligersavond (met partner) in het Trefcentrum

3. IN HET NIEUWE JAAR

Als ik deze column schrijf zijn de feestdagen net achter de rug. Het waren voor ons ook
feestelijke dagen in warme verbanden. Feestdagen, wat zijn dat? Veel mensen
verzuchten: “En nu is gelukkig alles weer gewoon.” Feestdagen, die speciale dagen die
voorbereiding vragen en vaak stress opleveren. Dagen die door de commercie gepromoot
worden, het ene feest nog niet voorbij en het andere wordt al groots aangekondigd. De
kerstboom vo6r december al in huis en voor Driekoningen komt de paashaas al achter de
kerstboom uitpiepen. Alsof we van het ene feest naar het andere moeten hoppen en de
andere dagen alleen maar ter voorbereiding dienen. Tegenovergesteld daaraan is de
beweging van de seizoenen, altijd traag en gestaag en elk moment heeft daarbij zijn zin.
Zo is het ook met de gewone dagen. Iedereen kent wel die geluksmomenten die een
gewone dag feestelijk kunnen maken en dan denk ik niet alleen aan een verjaardag, aan
een geboorte of een jubileum. Veel van onze, vaak niet onderkende geluksmomenten,



liggen besloten in het gewone: een vriendelijke groet, een geslaagde reparatie, een
muziekstuk of een ontmoeting die je trof. De beroemde psychiater Dirk de Wachter
vervangt “gewoon” door “gewonigheid”, het leven zoals het zich voordoet, waarin niet
altijd feest en geluk, maar zingeving besloten ligt. Genieten van de gewonigheid, dat kan
een dag tot een feestdag maken.

En nu we nog zo kort bij het begin van het nieuwe jaar staan, wil ik jullie niet de
nieuwjaarswens onthouden op de eerste pagina van de Gerarduskalender.

“Wat ik je wens nu alles herbegint: dat je je weg weer vindt in 't labyrint der dagen. Men
zal je weer met aandrang vragen een luisterend goed mens te zijn, die waakt en zorgt en
mensen heelt, van buiten en van binnen, die diep verborgen pijnen deelt en door
belangloos te beminnen de aarde vriendelijk maakt.

Wat menselijk en heilig is ligt rakelings bij elkander. Blijf lief en heilig onderweg, een
toevlucht voor een ander.”

Marie-Rose van de Wall

4. OVERLEDEN

Op 31 december is mevr. Leonie van den Heuvel (Valkenburgerweg 67) overleden. Ze
was geboren op 27 december 1925 te Schimmert. De uitvaartmis vond plaats op 7
januari, waarna crematie.

Op 8 januari is broeder Willy Griintjes overleden. Hij was geboren op 10 oktober 1938
te Wanroij. Zijn uitvaartmis vindt plaats op 13 januari om 11.00 uur te Hulsberg, waarna
begraving.

5. OP ZOEK .....

Na een pauze van twee jaar werd afgelopen december weer eens de jaarlijkse
pelgrimstocht ondernomen naar Banneux. Vertrokken in de donkere ochtenduren bij een
temperatuur van 10 graden onder nul, vanuit Margraten. Een wit laken over de velden
maakte het winterbeeld compleet. En bij nagenoeg geen wind werd de tred er meteen
goed ingezet.

Het was de zoveelste keer dat we deze tocht ondernamen, maar wat drijft ons daartoe?
Jaren, decennia, zelfs eeuwen geleden lopen mensen al naar de bekende, van oudsher
religieuze plekken zoals Wittem, Santiago de Compostela, Rome....

Waarnaar zijn we op zoek? En waarom?

Willen we eens afstand nemen van het hectische leven? Na een dramatische gebeurtenis
in ons leven, de zin van ons leven trachten te hervinden? Een langverwachte wens in
vervulling laten gaan na pensionering? Kortom, het lijkt op een afsluiting van een
bepaalde periode in je leven, met daarbij een vooruitkijken naar het nieuwe.

Het kan zeer heilzaam zijn om daarbij, naast deze sportieve en sociale bezigheid, dichter
bij de mens, natuur en cultuur te bewegen.

Het is eveneens bijzonder dat velen als individu, zijnde een kenmerk van onze huidige
maatschappij, aan een pelgrimage beginnen. Doch tijdens zo'n lange tocht net contact
gaan zoeken met de medemens en daarbij vaak vriendschappen voor het leven aangaan.
Wat ook de reden mag zijn, ga ook eens op zoek naar een verbeterde kijk op het leven.”
Sjef Starmans

6. HUISZEGEN

In het eerste weekend van dit jaar konden we na de mis een “huiszegen” meenemen.
Dat is niet een toevallig gekozen zondag in het jaar maar omdat toen Driekoningen
gevierd werd. De drie koningen zijn de meest bekende huisbeschermers.

De huiszegens die na de mis werden uitgereikt zijn tijdens de Eucharistieviering
gezegend. Er staat op:

CHRISTUS MANSIONEM BENEDICAT
+20 C+M+B 23*
Christus zegene dit huis



De C+M+B staan voor Caspar, Melchior en Balthasar, de drie koningen. Ook staan deze
letters voor Cana Magi Baptisma (Cana, de wijzen, de doop). Deze drie letters vormen
ook het acrostichon (de eerste letters van een regel of gedicht vormen een woord) voor
Christus Mansionem Benedicat (Christus zegene dit huis).

Het jaar waarin de zegen wordt gegeven staat achter de letters (23), de eeuw staat
ervoor (20), de kruisjes symboliseren de bescherming van Christus. Het sterretje verwijst
naar de ster die de koningen volgden.

CHRISTUS MANSIONEM BENEDICAT

CHRIBITUS ZEGENE DIT HUIS

7. WEEK VAN GEBED 2023

Doe goed zoek recht

‘Doe goed zoek recht.” Dat is dit jaar het thema van de Week van Gebed, die van 15 tot
en met 22 januari wordt gehouden. De gebedsweek vraagt aandacht voor de eenheid
tussen christen, waar regelmatig verdeeldheid heerst. Die verdeeldheid wordt vaak
veroorzaakt door het onrecht van ongelijkheid en racisme.

De slogan voor de Week van Gebed 2023 is ontleend aan de Bijbeltekst Jesaja 1 vers 17:
‘Leer goed te doen; zoek het recht, houd tirannen in toom, kom op voor wezen, sta
weduwen bij’. Voor dit thema is gekozen naar aanleiding van de gruwelijke dood van
George Floyd in Amerika in 2020 door het handelen van een politieagent. Dit leidde over
de hele wereld tot grote protesten.

Tijdens de Week van Gebed willen we stilstaan bij verdeeldheid, racisme en ongelijkheid.
Gezamenlijk gebed kan helpen om deze verdeeldheid te overwinnen. Miljoenen
christenen over de hele wereld bidden mee tijdens de gebedsweek voor eenheid mee.
Door samen te bidden ervaren we dat we verbonden zijn, met God en met elkaar.
Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen, door de problemen van de
samenleving in onze gebeden een plek te geven.

WEET U DAT:

- u intenties ruim 2 weken voor de geplande datum moet opgeven om op tijd te kunnen
worden geplaatst in Hallo Beekdaelen?

- u de parochie helpt door zoveel mogelijk kerkbonnen te gebruiken i.p.v. cash?

- Judith van Judith’s BloemStijl tweewekelijks voor een boeket bloemen op het altaar
zorgt?

CITAAT:
Wat ik vandaag doe is belangrijk want ik geef er een dag van mijn leven voor.



